ACHSA VISSEL

De Canadese antropoloog
en schrijver Alan Morinis
schreef een ‘studieboek’
om een persoonlijke
spirituele transformatie
te ondergaan volgens de
Joods-ethische traditie
van moesar.
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Van Hoofd tot Hart
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Alan Morinis

Stop het gebabbel

[ aarom is het zo moeilijk een goed
| menste zijn? Die vraag houdt Joodse
denkers al eeuwenlang bezig. De
i » mystieke traditie moesar (‘moraal’,
in het boek gespeld als Mussar) biedt hulp. Deze
bewegingisniet theoretisch gericht, maar helpt
jegedragin de dagelijkse praktijk viabewustwor-
ding de positieve kant op te sturen. Helemaal
op é¢n lijn dus met de Joodse gedachte dat je
daden belangrijker zijn dan waar je in gelooft.
Het boek is gebaseerd op de Pirkee Avot (Spreu-
ken der vaderen) en auteur Alan Morinis wordt
gezien als degene die de negentiende-eeuwse
ethisch-culturele beweging uit Litouwen nieuw
leven heeft ingeblazen en begrijpelijk gemaakt
voor onze tijd. Op 48 manieren legt Morinis
uit hoe je de best mogelijke versie van jezelf
kunt worden. De lessen zijn per onderwerp te
bestuderen, alleen of samen en hebben vooral
betrekking op doen: je maakt je de stof eigen door
tehandelen. Zoals bijvoorbeeld mijoet sicha (‘be-
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perken van converseren’, zwijgen is goud). Roddel
valt hierbuiten, want lasjon hara (‘slechte tong’,
kwaadspreken) wordt in de geschriften sowieso
ten strengste verboden. Wat wordt bedoeld is het
beperken van gebabbel, wat een verspilling van
tijd en gebruik van de hersenen is. Toch laat het
boek zien dat er uitzonderingen zijn: een rabbijn
die met een ongelukkige man een luchtig gesprekje
voert waarbij grappen niet geschuwd worden. Het
lichtvoetige gebabbel wordt in dit geval ingezet
om de gesprekspartner op te vrolijken en heeft
daarom waarde.

Een ander onderwerp is makir et mekomo, je
plaats kennen. Een mysterieus onderwerp voor
een ‘mobiel’ volk als het Joodse. Tijd (de weke-
lijkse sjabbat, de maandelijkse huwelijkswetten,
de jaarlijkse feesten) is voor de religie namelijk
belangrijker dan plaats (het gebedshuis). Een van
denamenvan God - interessant, gezien de bijnaam
van onze hoofdstad Mokum (alef) - is Hamalkom, de
plek. God heeft geen plaats, maar is de plaats. Het
isvolgens de Joodse mystiek de bedoelingdatjein
jelevenjeeigen, unieke rol speelt en ontdekt waar
jeinhet grotere geheel past. Zonder arrogantie of
zelfonderschatting moet je je plek kennen en die
volledig in beslag nemen.

Per hoofdstuk gaat Morinis op deze en andere
onderwerpen: luisteren en bijdragen, blij zijn met
wat je hebt, jezelf geen verdiensten toeschrijven.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete oefe-
ningen om jezelfte trainen controle over je gedrag
tekrijgen. De lessen kunnen telkens opnieuw gele-
zen en toegepast worden. Wie alleen geinspireerd
wil raken, kan de hoofdstukken doornemen en de
verschillende verhalen tot zich nemen over wijzen
die moesar ‘in actie’laten zien viahun gedrag. Dat
deze traditie geen beperkingen kent en door elke
Joodse stroming toegepast kan worden, bewijst
de dubbele introductie: een door NIHS-rabbijn
Menachem Sebbagen een door LJG-rabbijn Joram
Rookmaaker. Ookligt de schaduw van herdenking
over de uitgave: twee weken nadat vertaler Henri
Jules Vogel de eerste versie van dit boek inlever-
de bij de uitgever, overleed plotseling en veel te
jong zijn echtgenote Marga Vogel. Haar bijdrage
en enthousiasme voor het verspreiden van het
moesar-gedachtegoed leeft voort in dit boek.
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