
Joodse wijsheden in een sprookje 

Het spannende verhaal zit vol met Joodse en archetypische lagen, zoals een goed 

sprookje betaamt. Een jongen en een meisje, Ruben en Rivka, beleven een span-

nend avontuur, in feite een ontdekkingsreis naar zichzelf. Met dit sprookje vanuit 

oeroude Joodse kennis wordt helder dat mensen/kinderen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de keuzes die ze maken. Voor het kind komen in dit sprookje hiervoor 

Gele Vlinderfee en Rara Ratelslang in beeld, de goede en de slechte innerlijke 

raadgevers. Het verhaal leert op heel kindvriendelijke wijze dat het ‘naar zichzelf 

willen kijken’ en ‘onvolmaakt mogen zijn’ er bij horen wil een mens kunnen 

groeien. Het verhaal leest heel ontspannen en zal (on)bewust resoneren op de 

wijsheid die in elk mens verborgen zit. 

Zondag 5 februari  15.00 uur  

Amsterdamse Boekhandel,  

Buitenveldertselaan 170. 

 

info@amsterdamseboekhandel.nl 

www.libris.nl/de-amsterdamse-

boekhandel/agenda 

Marga Vogel, schrijfster van “De Knikkers en de 

Kroon”, geeft een mini workshop over haar 

boek. Kom luisteren, met Uw (klein) kinderen.   
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