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1 OVER DE SCHEPPER

Voér alles moet ge weten dat er één Wezen is, de Heer van al wat is die alles tot aanzijn heeft
gebracht op Zijn eigen tijd. Zo lang Hij wil, houdt Hjj het al in stand en regeert Hij het met een
volkomen zeggenschap. Dat is God, wiens naam zij geprezen.

Dit Wezen is in ieder opzicht volmaakt. In Hem is geen enkel gebrek. Hij is van niemand
afhankelijk en wordt door niets buiten Hem beinvloed. Zijn bestaan heeft geen begin en geen einde.
Dat houdt in dat Hij niet geworden is na een toestand van niet-zijn en dat Hij nooit in een toestand
van niet-meer-zijn zal geraken, maar dat Hij altijd was en altijd zal zijn. Zijn niet-bestaan is volstrekt
onmogelijk. Hjj is de oorzaak van alles wat is. Er is buiten Hem geen andere oorzaak, maar Hjj is uit
zichzelf genoodzaakt tot zijn.

Ook moet ge nog weten dat dit Wezen, wiens naam geprezen zij, op geen enkele wijze
samengesteld of meervoudig is, maar dat Hjj van een volmaakte enkelvoudigheid is. Hem kleeft niets
aan van de toevallige eigenschappen van de materie en Hjj is zonder enige grens of beperking. Hij
staat niet in een onmiddellijke verhouding tot iets anders en is niet onderworpen aan de wetten van de
natuur.

Boven alles moet ge weten dat de waarheid van Zijn wezen en bestaan niet door het verstand
gevat kan worden en dat er geen gelijkenis is met enig ander wezen onder de geschapen dingen, noch
met enige andere voorstellingen die de verbeeldingskracht kan oproepen of die het verstand zich kan
vormen. Er zijn geen woorden of omschrijvingen die bij Hem passen of werkelijk op Hem kunnen
slaan. Maar als wij over Hem spreken doen we dat op overdrachtelijke en omschrijvende wijze, om zo
toch enigszins te kunnen begrijpen wat wij van Zijn wezen moeten weten. Want sinds ons slechts
woorden ter beschikking staan die spreken over het natuurlijke, dat aan de beperkingen van al het
geschapene onderhevig is, kunnen we het zonder die woorden niet stellen. Het is daarom een
belangrijk gegeven dat altijd wanneer we aangaande Hem iets willen weten of zeggen, de woorden en
omschrijvingen die we voor Hem gebruiken niet werkelijk op Hem slaan, maar slechts op
overdrachtelijke wijze van Hem spreken. Wees hiervoor ten zeerste gewaarschuwd.

1 OVER DE GEESTELIJKE WEZENS

Evenals de Heer in Zijn onbegrensde vermogen de stoffelijke wezens heeft geschapen die onze ogen
kunnen zien, zo heeft het Hem ook behaagd andere wezens te scheppen, die verheven zijn boven al
het andere, ontastbaar en niet waarneembaar voor onze zintuigen. En zoals Hijj de stoffelijke wezens
bepaalde grenzen en wetten heeft gesteld, zo heeft hyj aan deze verheven wezens andere wetten
gesteld, overeenkomstig hetgeen naar Zijn wijs besluit strookt met hun aard. Datgene nu wat aan de
ons bekende beperkingen van de natuur onderworpen is, zodat het door onze zintuigen kan worden
waargenomen, heet het lichamelijke, en dat wat niet aan deze beperkingen onderworpen is, hget het
geestelijke. In overeenstemming met hun eigen aard hebben ook de geestelijke wezens hun eigen
wetten en beperkingen, zoals we zullen uitleggen.

Ge moet dan weten, dat evenals er bij de stoffelijke wezens verschillende soorten zijn die
naar onderlinge eigenschappen van elkaar verschillen, er ook bij de geestelijke wezens verschillende
soorten bestaan, allen van de klasse der geestelijke wezens, die in hun onderlinge eigenschappen
verschillen. Wel is het de vaste regel bij de klasse der geestelijke wezens dat hun ware aard en
eigenschappen door ons niet werkelijk gevat kunnen worden, maar wij weten van hun bestaan en
kennen ook een gering deel van hun eigenaardigheden uit hetgeen de Profeten en Wijzen ons
hebben overgeleverd.

De soorten van deze klasse zijn drie in getal. De eerste soort is die van de bovennatuurlijke
krachten, de tweede die van de engelen, en de derde die van de zelen.

De bovennatuurlijke krachten zijn die geestelijke wezens die elke lichamelijkheid ontberen,
die rein en zeer verheven de goddelijke tegenwoordigheid het meest nabij zijn. Hij troont op hen

altoos en hun namen luiden naar hun rangorde: de wielen van de Troon, oftewel de Raderen, en
dergelijke meer.

Engelen zijn geestelijke wezens die geschapen zijn om dienst te doen als boodschappers van
de Schepper, geheel zoals Hij verkiest. Zij zijn ieder met een eigen taak belast, die Hjj hun in Zijn
opperste wijsheid oplegt.

De zielen zijn de geestelijke wezens die voorbestemd zijn om bezit te nemen van het
menselijke lichaam, zich daarmee te verenigen en er een sterke band mee aan te gaan. Zij hebben
speciale eigenschappen overeenkomstig hun aard en hun (oestand. Dat wil zeggen dat er bij de zielen
inderdaad van verschillende toestanden te spreken valt, want z1) hebben zowel ¢en bestaan buiten het
lichaam als een binnen het lichaam. Het bestaan buiten het lichaam is van tweeérlei aard: het ene is
hun bestaan voorafgaand aan hun bestaan in een lichaam, en het andere is hun bestaan buiten het
lichaam, nadat zij ermee verenigd zijn geweest. In overeenstemming met deze toestanden zijn zj
begrensd en onderhevig aan verschillende wisselende waarneembare cigenschappen, samenhangend
met de toestand waarin zij zijn.

De engelen zijn allen dienaren van God en zij doen wat Hij zegt. Alles in de wereld gebeurt
door middel van hen, zowel goed als kwaad. In dit opzicht vallen 7ij in twee groepen uiteen, de goede
en de kwade groep. Dat wil zeggen, zij die zijn aangesteld over het goede, hetzi) het goed van het
lichaam, hetzij het goed van de ziel, en zj die zijn aangesteld over het kwade, hetzij van het lichaam,
hetzj van de ziel. Zij die zijn aangesteld over het kwade heten verderfengelen of duivels.

Nog een andere soort van geschapen wezens is er, een soort die het midden houdt tussen
lichamelijk en geestelijk. Ze hebben iets van de aard en de beperkingen van het lichaam, maar voor
een ander deel zijn zj daar vrij van. Deze soort heet demonen. Zij hebben iets stoffelijk: 5, maar niet
zoals onze stoffelijkheid, en ze hebben iets geestelijks, maar niet zoals de echte geestelijke wezens.
Ook bij deze zijn er verschillende graden en soorten, en dienovereenkomstig zijn hun eigenschappen
en beperkingen.

Er is niets in de wereld hier beneden, hetzij van de veranderlijke dingen, hetzij van de
wezenlijk vaste, dat niet zijn afspiegeling onder de bovenlichamelijke krachten hierboven heeft.
Evenzo is er geen ding hier beneden waarover geen engelen zijn aangesteld die er leiding aan geven
en het naar aard of cigenschap kunnen vernieuwen, overeenkomstig de Heer het beveelt. De wijze
waarop de hemelse wezens op het stoffelijke inwerken heet uitstraling.

Alle uitstralingen die de hemelse wezens ten behoeve van dingen op aarde uitzenden lopen
over de sterren. De sterren die de sterkste uitstraling hebben bevinden zich het dichtst bij de aarde,
maar hun uitstraling is niet evenredig aan wat zij van boven ontvangen.

Aan al deze geestelijke wezens heeft de Heer de macht gegeven om op bovennatuurlijke
wijze op de aardse dingen in te werken, wanneer zij daartoe door de aardse dingen worden opgewekt
met behulp van bepaalde middelen die daarvoor speciaal zijn bestemd. Toch heeft niet een van hen
de kracht om te doen wat hij maar wil, want ieder heeft zijn beperkingen, die maken dat hij slechts
daarbinnen en op zijn eigen wijze zijn eigen hem toebedeelde werking kan uitoefenen. En bij deze
dingen zijn er die ons zijn toegestaan en er zijn er die ons verboden zijn. Het ene betreft het Boek
der Schepping, het andere de tovenarij.

1 OVER DE TORA EN DE GEBODEN
Het doel van heel de schepping is het feit dat de Schepper gewild heeft de mens te scheppen, opdat
hij Hem zou aankleven en het genot van de waarachtige zaligheid zou smaken. Daarbij liggen voor de
mens twee wegen open: de weg ten goede en de weg ten kwade. De mens heeft de vrijheid te kiezen
welke van beide hij wil. Wanneer hij bewust en uit vrije wil voor het goede kiest en het kwade
verwerpt, zal hem de werkelijke eeuwige goedheid gegeven worden. Maar alle andere schepselen zijn
slechts geschapen omdat Zijn allerhoogste wijsheid het nodig vond dat er een volledige wereld zou
zijn, waarin de mens zou staan met de genoemde keuzevrijheid en waarin hij hen zou kunnen dienen
en zodoende de ware zaligheid zou kunnen bereiken. Maar waarom de wereld al die schepselen
werkelijjk nodig heeft, dat is ons niet bekend. Slechts hebben wij van onze Wijzen vernomen dat de
mens de hoofdzaak van alles is, terwille van wie alle andere schepselen geschapen zijn, en dat het doel
van Zijn schepping alleen dit is dat de mens de waarachtige zaligheid ten deel valt.

Om die zaligheid te kunnen bereiken moet hij, volgens Zijn allerhoogste wijsheid, eerst
beproefd worden en in die beproeving stand houden. Daarom nu heeft Hij de wereld geschapen als




de plaats waar de mens verzocht wordt. Dit houdt in dat er goed én kwaad moet bestaan, zodat hij het
kwaad kan verwerpen en het goede kan kiezen.

De werkelijke oorsprong van het naast elkaar bestaan van goed en kwaad is gelegen in het
feit dat de Heer in de wereld zowel een element van heiligheid als van onreinheid heeft gelegd, met
dien verstande dat heiligheid datgene is van het bestaande dat Hem nabij is en onreinheid datgene
van het bestaande dat ver van Hem af is. De uitstraling van God op hem die dat waardig is en de
aanwezigheid die op hem rust, dat is heiligheid. Onreinheid is afstand, het feit dat God ver weg is en
verborgen.

Nu is het zo, dat God hiervoor bepaalde geestelijke krachten geschapen heeft. Dat zijn de
krachten die duisternis en zonde verspreiden. Op alle plaatsen waar de zonde zich bevindt, verwijdert
zich het heilige en verdwijnt het licht Gods. Deze krachten heten de krachten der onreinheid.

Maar de Heer heeft in het handelen van de mens een tegenkracht gelegd waarmee hij de
hemelse krachten kan beinvloeden. Dat houdt in dat de daden van de mensen ofwel het licht van de
uitstraling van Gods heiligheid en goedheid kunnen aantrekken, ofwel dat ze zonde en onreinheid
aantrekken. Hij nu heeft voor de mens vastgesteld door welke daden het heilige wordt aangetrokken
en heeft bevolen dat men zich altijd met deze daden zou bezig houden - dat zijn de geboden. Ook
heeft hij bepaald welke daden de zonde aantrekken en hem bevolen zich daarvan te onthouden - dat
zijn de verboden.

De waarachtige zaligheid nu bestaat uit niets anders dan de vereniging met Hem. Wij
hebben uitgelegd dat het de geboden zijn waardoor de uitstraling van Zijn heiligheid en het licht van
Zijn goedheid wordt aangetrokken. Deze zijn dan ook de middelen waardoor de waarachtige
zaligheid bereikt kan worden. Want alleen de mens die zich zoveel als mogelijk door Zijn uitstraling
laat heiligen is het waardig zich met Hem te verenigen en te genieten van de waarachtige zaligheid.
Maar wie zich pleegt te verontreinigen met de reeds genoemde zondigheid, die 1s onwaardig Hem aan
te kleven en die zal door Hem verworpen worden. Nu zijn er in al deze dingen veel gradaties, zowel
in de uitstraling van het heilige als in de mate van de zondigheid die we genoemd hebben. Ook is er
verschil in de mate van zaligheid die door goede daden verworven kan worden, en in de verwerping
die de mens door het doen van het kwaad over zich afroept. Dat is het verschil in volmaaktheid dat er
tussen de mensen bestaat en waarover we nog hopen te spreken.

Weet dan dat, evenals het de mens vergund is over zichzelf heiligheid of zonde aan te
trekken, hij ook door de kracht van zijn daden over de schepping als geheel heiligheid of zondigheid
kan aantrekken, zodat de hele schepping door de mens verbeterd dan wel verknoeid kan worden.
Het wordt tot de verdiensten van de rechtvaardigen gerekend dat zij de schepping goed doen, en het
is de schuld van de zondaars dat ze haar verknoeien, zoals we uitlegden.

Door middel van de overdracht van krachten die, naar we vermeldden, tussen de lagere
wezens en de hogere machten plaatsvindt, kunnen de daden van de mens hun invloed uitoefenen.
‘Wanneer namelijk beneden iets van het bestaande zich roert, dan bereikt die beweging de kracht die
er boven aan beantwoordt. Die kracht veroorzaakt daarop het gebeuren door de betreffende
uitstralingen aan te trekken. Als dan deze daad behoort tot dat wat geboden is, wordt daardoor een
overeenkomstige kracht opgewekt en versterkt en wordt in dezelfde mate de uitstraling van het heilige
aangetrokken. Als de daad behoort tot dat wat verboden is, brengt hij de hogere machten schade toe
overeenkomstig het kwaad dat gedaan is. Dan verdwijnt in dezelfde mate iets van Zijn licht, het
verwijdert zich en in plaats daarvan laat zich één van de onreine machten gelden, die tegengesteld is
aan de verdwenen uitstraling van het heilige en een overeenkomstige zondige kracht opwekt. Zo kan
door inkeer en boete deze schadelijke werking te niet gedaan worden, zodat de onreine kracht
machteloos wordt, de uitstraling van het heilige kan terugkeren en op de gewenste wijze weer kan
worden opgewekt.

i OVER DE VERGELDING
De menselijke soort onderscheidt zich van alle andere door het feit dat hem vrijheid van k_euz&f. is
gelaten en dat zijn daden het vermogen hebben de zojuist besproken uitstralingen van heiligheid dan
wel van zondigheid aan te trekken. In dit opzicht heeft hij er nog iets bij gekregen dat geen andere
soort heeft en dat is het feit dat zijn daden hem rechtstreeks vergolden worden. Deze vergelding heeft
twee kanten, een voor deze wereld en een voor de komende wereld.

De vergelding in de komende wereld ligt hierin, dat overeenkomstig de daden die de mens
in deze wereld gedaan heeft hem een bepaalde mate van de waarachtige zaligheid wordt toegemeten

die bestaat uit de eenwording met Hem en die genoten wordt (ot in alle ccuwigheid. Ook deze
toestand kan in tweeén verdeeld worden: in de wereld van de zielen en de wereld van de
wederopstanding, hetgeen we hierna nog hopen te verklaren. De vergelding in deze wereld is
daarentegen gelegen in het feit dat over de mens in overcenstemming met zijn daden voorspoed dan
wel tegenslagen worden beschikt.

Weet dan dat de eigenlijke beloning de waarachtige zaligheid is, die de rechtvaardigen in de
tockomst ten deel zal vallen. Fvenzo ligt de grootste straf hierin, dat deze zaligheid voorgoed verloren
kan gaan. Nu ligt voor sommige geboden de meest rechtvaardige beloning in de komende wereld en
tegelijk in voorspoed en welzijn in deze wereld. Zo zijn er ook overtredingen die op de meest

passende wijze bestralt worden zowel in deze wereld als in de komende, Maar er zijn ook geboden
waarvan de vervalling terecht beloond wordt in de komende wereld, maar niet in deze, en
overtredingen die terecht bestralt worden in de komende, maar niet in deze wereld, Ook zijn er
geboden waarvan de vervalling alleen beloond wordt in deze wereld en waarvan niets blijit nitstaan

voor de komende wereld, en ¢

n overtredingen die alleen in deze wereld bestralt worden en
waarvoor in de komende wereld geen stral meer zal worden opgelegd. De rechtvaardige Rechter
oordeelt eenieder in volmaaktheid, zodat alles in oprechtheid en zonder enig onrecht geschicdt,

Evenals nu ziel en lichaam beide bij het handelen van de mens betrokken zijn, zowel (en
goede als ten kwade, zo moeten ze ook beide onder de vergelding vallen. Toen Adam zondigde werd
het hele menselijke geslacht tot de dood veroordeeld en zodoende kan geen mens meer de
bereiken zonder te sterven. De reden daarvoor is dat de mens cen bezoedeling heelt onde 1
waardoor eenwording met de Allerhoogste onmogelijk is geworden. Deze bezoedeling ver pas het
lichaam als de mens sterft en terugkeert tot het stof. Dan wordt hij gelouterd en opnicuw zonder enige
bezoedeling in reinheid opgebouwd. De ziel keert tot hem terug en hij herleeft. Dan zullen lichaam
en ziel tezamen in eeuwigheid stralen in het licht des levens en zullen ze genieten van de waarachtige
zaligheid overeenkomstig de daden die zjj tevoren tijdens hun leven hebben gedaan. Dat is de
opstanding der doden, waar heel Israél bekend mee is.

Maar heel de tijd dat het lichaam in het stof ligt en zijn vroegere gestalte heeft verloren,
verblijft de ziel op een plaats van rust, indien hem dit toekomt. Dat is het hiernamaals, de wereld der
zielen, en daar ontvangt hij reeds iets van wat hem in de toekomst, na de wederopstanding ten deel zal
vallen overeenkomstig de daden die hij tjdens zijn leven heeft gedaan.

aligheid

1 OVER HEL EN HEMEL

Wanneer de zielen het lichaam verlaten, zijn hun twee plaatsen toebereid: één waar 7ij tot aan de tijd
van de wederopstanding kunnen rusten indien ze het verdient hebben, en één waar zij door straf
gelouterd kunnen worden als hun vanwege hun zonden de eeuwige rust niet wordt gegund. Deze
plaats van rust nu wordt het Paradijs genoemd. Er zijn daar verschillende gradaties. Zo is er een aards
paradijs en een hemels paradijs. In het aardse paradijs verblijven de zielen in de gestalte van het
lichaam waarin ze eens huisden, en daar genicten ze van een aantal geestelijke geneugten die voor die
plaats zijn vastgesteld en beschikt. In het hemelse paradijs verblijven de zielen als echte zielen en zij
genieten daar een aantal geestelijke geneugten die veel groter zijn dan die van het aardse paradijs. Er
zijn daar verschillende tijden en seizoenen voor verschillende wisselende geneugten en zj genieten
daarvan in verschillende mate.

De Hel is een plaats voor de zielen die gestraft dienen te worden. Daar ontvangen zij leed en
pijn in overeenstemming met wat hun naar hun daden toekomt. Er zijn verschillende graden van pin,
evenals er verschillende graden van vreugde zijn. Door die pijn boeten de zondaars voor hun
overtredingen, en als hun daarna nog loon toekomt, worden ze gereinigd van hun zonden en gaan ze
in tot de rust. Zo niet, dan worden ze gestraft tot ze verloren gaan. Dit laatste overkomt Israél slechts
in een heel enkel geval.

1 OVER DE VOORZIENIGHEID
De Heer overziet altijd al Zijn schepselen. Hij houdt hen in stand en leidt hen overeenkomstig het
doel waarvoor Hij hen heeft geschapen.

Maar omdat de menselijke soort zich onderscheidt van alle andere doordat zj loon en straf
ontvangen voor hun daden, zoals wij zojuist hebben vermeld, is ook de voorzienigheid over de mens



anders als bjj alle andere soorten. Daar dient de voorzienigheid tot de instandhouding van de soort
door de aard en de eigenschappen die God hen heeft verleend. Hij houdt tot in alle kleinigheden
toezicht op de soorten voor wat betreft de soort als geheel, maar niet voor wat betreft de individuen.
‘Want hun bestemming is slechts de volkomenheid van de soort. Maar van de menselijke soort wordt
ieder mens apart door de voorzienigheid bewaakt, niet alleen voor wat betreft de soort als geheel,
maar vooral wat hem zelf betreft, zodat al zijn daden apart worden beoordeeld en hij apart naar zijn
individuele toestand wordt gevonnist.

Ge moet weten dat het handelen van de mens van tweeérlei aard is. Aan de ene kant staat
alles wat verdienste of schuld oplevert als men een gebod nakomt of een overtreding begaat. Aan de
andere kant staat alles wat hier buiten valt en waarin van overtreding of gebod geen sprake is. Nu is
alles wat de geboden en overtredingen betreft van welke aard ook geheel in ’s mensen eigen hand
gegeven. Er is niemand die hem tot iets verplicht. Maar de hemelse Rechter houdt op allen het oog
en oordeelt de mens naar wat hij is, om zo zijn daden op passende wijze te vergelden. Bjj alles wat
niet betrekking heeft op gebod of overtreding, vergaat het de mens als de andere soorten en hun
eigenschappen. Want ook op hen werkt de hemelse kracht enigszins in, zodat zij zich op Hem
richten en zich voegen naar de wetten van de soort, waarvoor hen loon of straf toekomt naar
verdienste.

En zie, de Heer die over alles waakt, die alles oordeelt en beslist, heeft als zijn dienaren de
engelen aangesteld, een ieder met zijn eigen taak om Zijn beslissingen te effectueren. en om de mens
voor de gevolgen van zijn daden te stellen met het oog op de vergelding, zoals we zojuist gezegd
hebben. )

Hoewel nu de Heer werkelijk alles weet, Hem niets ontgaat en Hij nooit voor iets nieuws
komt te staan, moet ge wel weten dat Hij de loop der dingen toch niet vanuit die alwetendheid
bestiert, maar volgens een orde en regelmaat die Hij van te voren heeft willen vastlegger.l, te
vergelijken met de gang van zaken bij het bestuur van een land. Hij oordeelt deA dingen n het
gerechtshof der engelen, met getuigen die getuigenis afleggen, met aanklagers die recht eisen en met
pleiters die ten gunste van de beklaagde het pleit voeren. Dit alles wordt gedaan door engelen met een
speciale taak, deze om getuigenis af te leggen van wat in de wereld gebeurt, gene om aan te klagen of
voorspraak te oefenen. En het vonnis wordt geveld naar wat recht, betrouwbaar en juist is.

{ OVER DE PROFETIE EN HET PROFEETSCHAP VAN MOZES

De Heer heeft zich door middel van openbaring aan de mensen nog op deze wereld kenbaar willen
maken. Naar Zijn welbehagen heeft Hij hen dingen van zijn geheimen en verborgenhed?n
geopenbaard en hen doen weten van Zijn voorzienigheid en van datgene wat Hij over Zijn schepselen
brengt. Dat heet profetie of openbaring. j

Deze openbaring geschiedt op de manier die God in Zijn wijsheid daarvoor geschikt heeft
geacht. Er zijn daarin verschillende gradaties, de een hoger dan de andere, maar 71] hebben alle
gemeen dat het de profeet met volkomen zekerheid duidelijk is dat Degene die zich aan hem
openbaart God in Zijn heerlijkheid zelf is. Hij doorziet wat God hem openbaart en over zijn
profeetschap rest hem geen spoor van twijfel. ! .

‘Wanneer nu een profeet dit overkomt, bevangt hem eerst een sterke siddering en al de B
ledematen van zijn lichaam beven. Het is alsof hij slaapt en in die diepe sluimer verschijnen voor zijn
ogen de gezichten. Uit hetgeen hem verschijnt ervaart hij een openbaring van de heerlijkheid Gods,
zodat hij weet wat hem naar de wil van de Allerhoogste wordt kenbaar gemaakt. .

Een profeet die aldus door profetische openbaring kennis heeft verworven, is niet glleen om
die reden een profeet. Hij moet ook met grote innigheid Hem aanhangen wil deze openbaring hem
te beurt vallen. Door dit aankleven aan Hem bereikt hij een zo hoge graad van volmaaktheid _dat ?et
hem zelfs kan gebeuren dat hij wonderen en tekenen doet naar de mate van de eenwording die hij
heeft bereikt.

Nu moet ge weten dat alle graden van profetie die er onder de profeten zijn, tezamen lager
zijn dan de graad van Mozes’ profeetschap en daarvan duidelijk onderscheiden zijn. Ieder dlg dat' ]
waardig is kan een profetische openbaring ten deel vallen, maar het profeetschap van Mozes is enig in
zijn soort en onbereikbaar voor enig ander mens. ) )

Beneden de graad van profetische openbaring staat een soort openbaring die genoemd
wordt naar de heilige geest. Deze bestaat uit kennis die het menselijke verstand van Godswege kan

toevloeien. Wie dit te beurt valt verkrijgt cen vaste, onwankelbare en onfeilbare kennis van een
bepaalde zaak, waarvan hij dan oorzaken en gevolgen volkomen doorziet, naar de mate van zijn
vermogen.

Onder invloed hiervan is het mogelijk kennis (e krijgen van dingen die ook wel binnen het

natuurlijke begripsvermogen van de mens vallen. et voordeel om de dingen langs deze weg te
kennen boven de normale weg is dat deze kennis zonder moeite wordl verworven, zonder
vergissingen en zonder dat er enige onzekerheid blijlt, Dat is bij de menselijke verwerving van kennis
meestal niet het geval. Zells kan men zo dingen leren bevatten die buiten de vermogens van de
menselijke geest liggen, als daar ziin de verborgenheden Gods en de dingen van de tockomst,

Wie deze heilige geest ontvangt, voelt dat de geest over hem vaardig wordt en ervaart zonder
te twijfelen dat de invloed over hem wordt uitgestort, Maar het gebeurt soms ook dat de peest over
cen mensenhart word( uigestort en het in de kennis van het wezen van enig ding stelt zonder dat hij
deze uitstorting bemerkt, Het overkomt hem dan als iemand die cen gedachte invalt, Oole dit wordt
wel een openbaring door de heilige geest genoemd, maar het is toch niel precies hetzellde,

1 OVER DE VERLOSSING

Het meest uitgelezen deel van de menselijke soort is het volk Israél, het volk dat is voorbestemd Tem
toe te behoren en Hem aan te hangen. Zij zijn waardig bevonden gekroond te worden met cen kroon
van grote heiligheid, zodat Zijn tegenwoordigheid op hen rust en hen aankleeft, waardoor Zi) Lot
volmaaktheid komen en hen de waarachtige zaligheid ten deel kan vallen,

Hoewel de waarachtige zaligheid door ieder voor zich op grond van zijn daden wordt
verworven, moet ge toch weten dat de schepping als geheel nict eerder tot volmaaktheid zal komen
dan dat de uitverkoren natie op de juiste wijze op orde is gesteld. Eerst als zij in volmaaktheid haar
kroon draagt en Gods tegenwoordigheid over haar is vaardig geworden, eerst dan zal de wereld de
toestand van volmaaktheid bereiken en zal iedere enkeling ten deel vallen wat hem op grond van zijn
daden toekomt.

Maar dit heeft zich vanaf het begin van de schepping tot op heden nog niet voltrokken.
‘Want direct nadat de mens geschapen was, zondigde hij en daarna, toen de aartsvaders begonnen een
volk te vormen en hun zonen hen daarin navolgden, werd het toch nooit meer zoals het behoorde te
zijn, vanwege allerlei zonden waarmee 7j het definitieve herstel van zich vervreemdden. Zo zien wij
dat we er in ieder geval naar moeten streven dat deze natie aan alle voorwaarden tot haar
volmaaktheid voldoet, zodat de schepping in haar geheel volmaakt kan worden. Dan zal de wereld in
een staat van herstel gesteld worden, waarin de rechtvaardigen het genot van de ecuwige zaligheid
zullen smaken en ieder van hen op grond van zijn daden de geneugten der eeuwigheid zullen worden
toegemeten.

Zes duizend jaar heeft God in Zijn wijsheid vastgesteld waarin de mens Hem kan dienen en
hij kan trachten de volmaaktheid te bereiken. Daarna zal de wereld vernicuwd worden en een andere
vorm aannemen die past bij de eeuwigdurende geneugten die hen die het waardig zijn ten deel zullen
vallen. Voordat deze zesduizend jaren ten einde zullen zijn, moet het uitverkoren volk zijn staat van
volmaaktheid bereikt hebben, opdat de dingen dan van eeuwigheid onthecht zullen zijn. Dit is ons
beloofd en dit zal in ieder geval geschieden. Het middel daartoe zal zijn iemand van het geslacht van
David, die de Heer daartoe zal uitverkiezen. Hij zal hem helpen zodat het hem zal gelukken. Dit is de
koning Messias. Op zijn tijd en door middel van hem zal eerst Israél en vervolgens heel de schepping
een groot herstel ondervinden. Het goede zal aan alle kanten toenemen en het kwaad zal geheel
verdwijnen, zowel het kwaad dat de ziel betreft als dat wat het lichaam aangaat: Een hart van steen zal
een hart van vlees worden, dat wil zeggen dat in de mensen de neiging ten goede de overhand zal
krijgen op zodanige wijze dat zj zich helemaal niet meer tot materié€le, lichamelijke dingen
aangetrokken zullen voelen, maar altijd tot de dienst van God en de Tora geneigd zullen zjn en
daarin zullen uitblinken. Dienovereenkomstig zal de rust en de tevredenheid toenemen, terwijl verval
en vergankelijkheid zich in het geheel niet meer zullen voordoen. Dat is wat de profeten hebben
beloofd: “Zij zullen kwaad doen noch verderf stichten op heel mijn heilige berg, enz.” (Jes. 11,9;
65,25). Dwaasheid zal er op de wereld niet meer zijn, maar alle harten zullen vervuld zijn van
wijsheid, en de heilige geest zal uitgestort zijn op ieder vlees, zodanig dat een ieder er onbelemmerd
deel aan zal hebben. Dat is wat de profeet zegt: “Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees, enz.” (Joél
3,1). En 7j zullen zich verblijden en zich verheugen in het vele goede en zij zullen de Schepper




aankleven en Hem met volkomen dienstbaarheid dienen. Daardoor zullen 71j stijgen, steeds hoger,
totdat zij bereiken wat men bereiken moet, om van daar uit over te gaan tot een toestand van
ceuwigdurendheid in een vernicuwde wereld.

Onder de andere volken die er in die tijd zullen zijn zal een grote scheiding plaats vinden.
Zij die volgens het opperste gerecht de vernictiging waardig zijn zullen door het zwaard, de pest en
allerlei soorten van straf omgebracht worden. Maar zj die waardig zijn gered te worden zullen
ontkomen en behouden blijven. Zij zullen de waarheid erkennen, hun afgoden verlaten en zich aan
Israél onderwerpen. Zij zullen zich erop beroemen Israél te kunnen dienen en hen onderdanig te
zijn. Aldus zullen zj inzien en erkennen dat zij hierdoor hun aandeel aan de heiligheid en het licht
des Heren kunnen verwerven. Zo zal de hele wereld zich achter de dienst van de Schepper scharen
en afgodendienst zal er op de wereld niet meer zijn. Dat is wat de profeet zei: “Dan zal ik de volkeren
een duidelijke taal geven, enz.” (Zef. 8,9) en zoals er geschreven staat: “Op die dag zal de Heer één
zijn en zijn naam één” (Zach. 14,9).

Toch zullen ook allen die dan leven moeten sterven en tot stof wederkeren, tenminste tot
een uur voor de wederopstanding van de doden. Daarna zullen zjj die de opstanding waardig zijn
wederom tot leven komen.

Bijj de wederopstanding zullen rechtvaardigen zowel als zondaren opstaan. Dan zullen de
zondaars die gezondigd hebben en nog niet hun gerechte straf hebben ondergaan alsnog naar
behoren gestraft worden. Want na de wederopstanding zal de grote dag des oordeels komen waarop
de Schepper over een ieder zal rechtspreken. Dezen zal Hij de hen toekomende eeuwigheid
toewijzen en genen de ondergang. Zij die tot de ondergang gedoemd zullen zijn zullen gestraft worden
in de mate die hen tockomt en uiteindelijk geheel verloren gaan. Zij die het in rechtmatigheid waardig
zijn in een vernieuwde wereld te blijven op een wijze die bij hen past, zullen mogen blijven.

Maar nadat een ieder van degenen die in eeuwigheid mogen blijven zijn eigen plaats
ontvangen zal hebben, zal deze wereld weer tot woestheid en ledigheid terugkeren. Dat wil zeggen dat
zijn uiterlijke vorm zal vergaan en weer geheel tot water zal worden, zoals het was in het begin van de
schepping. Te zelfder tijd zal de Heilige de rechtvaardigen die tot de ecuwigheid zijn beschikt, door
Zijn woord aan de dienende engelen gelijk stellen, zodat ze deze stoffelijke wereld niet meer nodig
zullen hebben. Zij hebben dan nog niet de waarachtige zaligheid die ze verdiend hebben bereikt,
maar nadat de wereld woest en verlaten gelegen zal hebben zolang de goddelijke wijsheid dat heeft
beschikt, zal hij weer in en andere vorm vernicuwd worden. De rechtvaardigen zullen daarop wonen
en daar tot in eeuwigheid verblijven, in het genot van de waarachtige gelukzaligheid, ieder in zijn eigen
mate.

1 OVER DE WONDEREN
Al het geschapene is slechts geworden omdat Zijn heilige wil het aldus heeft beschikt. Evenzo zijn alle
wetten en beperkingen waaraan de schepselen zijn onderworpen hen slechts opgelegd omdat Zijn
wijsheid besloten heeft dat het aldus passend is. Evenals Hij al deze wetten heeft willen oplegg(f.p, _I_(an
Hij ze ook opheffen en veranderen bjj iedere tijd en gelegenheid die Hij verkiest. Wanneer Hjj zijn
gezegende naam opnieuw aan de wereld kenbaar maakt op een manier die anders vgloopt dan
volgens de wetten die Hij de natuur heeft opgelegd, dan heet dat een wonder. Maar in de regel houdt
de Heer de natuur volgens haar eigen wetten in stand. Want omdat Hij verkozen heeft deze te maken
zoals zij is, heeft Hij zeker geweten dat dit de beste van alle mogelijkheden is. Maar wanneer Hij dat
wil zal Hij zich er niet van laten weerhouden iets te veranderen, om redenen die bij Hem bekend zijn.

Zo is het mogelijk dat Hij een wonder doet om te laten weten dat Hij werkelijk toezicht
houdt en machtig is. Ook is het mogelijk dat Hij het doet omdat Hij het op dat moment passend
vindt. Wat de werkelijke achtergrond hiervan betreft: Soms kan die begrepen worden en wordt de
bedoeling van het wonder duidelijk uit de gebeurtenis zelf, soms is Zijn bedoeling even duister al§ de
geheimen van Gods voorzienigheid. Ook is het nog mogelijk dat er vele andere redenen achter zitten
die ons begrip volledig te boven gaan. Het komt wel voor dat de Heilige handelt door middel van Zijn
dienaren die Hem nabij zijn. Zo laat Hij zien dat Hjj hen lietheeft en dat zij door de kracht die Hij
hen heeft verleend over de schepping kunnen heersen. Hoe meer zij Hem nabij zijn des te groter is
de kracht waarmee tekenen en wonderen door hen gedaan kunnen worden.

Van dezelfde orde is het feit dat het de Heer heeft behaagd zich bij verschillende namen te
laten noemen, overeenkomstig de uitstralingen die Hij op ondoorgrondelijke wijze over Zijn wereld

doet uitgaan, en de leiding waarmee Hij deze bestiert. Hij heelt het zo gewild en vastgesteld, dat ook
door de kracht van het noemen van Zijn heilige namen vele wonderbaarlijke dingen zich in de wereld
kunnen voordocn. In Zijn wonderbare wijsheid heelt Iij de dingen zo ingedecld en geordend dat
iedere naam zijn cigen werkzame kracht heelt, Zo heell HHij in Zin wipsheid besloten dat het noemen
van deze namen een zeker deel van de goddelijke witstraling aantrekt, waardoor deze wonderen
kunnen geschieden.

T OVER DEEMONDELINGE TORA EN DETALMOLLD

De Heer heelt de Tora niet in zo ¢ omplete dudelijlcherd willen opschirijven dat zij peen uitleg meer
behoelt, In tegendeel, Ty heelt daarin veel dingen geschreven die duister ZINCHE WYL geen mens
ter wereld de werkelijke bedoeling zou kunnen doorgronden alv er niet cen uitleg bij was

overgeleverd die van de Autenr zell allcomutig 18, Zo i bij voorbeeld van het pebod van het dragen
van gebedsriemen, het gebod van het telen aan de denrpost en dergelijlee meer wel oppetelend di
het geboden is, maar word( in de Sehrift zell nict uitgelepd wat 2 inhouden, De wanrheid i dat de
Heer met doelbewuste opzet de werkelijle bedocling van Zijn woorden heelt verhorgen om redenen
die bij Hem bekend zijn. Maar al wat I verborgen heelt in de Schriftelijke Torn, heeli 18 11]
mondeling aan Mozes onze leermeester gegeven, en daaruit vioeit van geslacht op geslacht de
rabbijnse overlevering voort. In die overlevering wordt de ware bedoeling van de Schiriften verldaard,
zodat we weten wat het doen van de geboden in werkelijkheid inhoudt en wat de Heer dunrmee heelt
voorgehad.

Naar aanleiding van de vraag hoe de Schriftelijke ‘Tora met de overgeleverde uitleg
overeenstemt, zijn de woorden van de Tora in drie groepen (e verdelen.

De eerste groep omvat die dingen die in hun algemeenheid in de Schrilt staan, maar
waarvan de details door de traditie worden verklaard.

De tweede groep omvat die schriftplaatsen waarvan de bedocling twijfelachtig is, omdat ze
verschillende uitleggingen verdragen, en waarbjj de traditie de doorslag geeft.

De derde groep zjn de teksten die wel een bepaalde letterlijke betekenis hebben, maar
waarvan de traditie verklaart dat de gewenste betekenis zeer van de ogenschijnlijke betekenis afwijkt.
Daarvan zeiden de rabbijnen: De Praktijk is sterker dan de Leer. Deze gevallen zijn niet talrijk. Daar
komt bij, als men zich moeite geeft en zich in de zaak verdiept, zal blijken dat de letterlijke betekenis
nooit geheel in tegenspraak is met de gangbaar geworden praktijk, maar dat men die van cen bepaald
standpunt uit en met zekere beperkingen heeft te verstaan.

Ons is overgeleverd dat de Auteur van de Tora deze op speciale wijze en volgens bijzondere
wetmatigheden heeft geschreven. Als wij de bedoelingen van de Schrijver van die woorden willen
begrijpen, dan moeten wij dus met die wijzen en wetmatigheden rekening houden. En buitendien,
ook al is het mogelijk dat er cen uitleg van de tekst wordt gegeven die goed strookt met de letterlijke
betekenis en die mogelijkerwijs meer inzicht geeft, toch hoeft dat niet de ware uitleg te zijn. Want de
Auteur ervan kan een andere bedoeling gehad hebben. Deze wijzen en wetmatigheden nu zijn de
dertien Regels waarmee men de Tora uitlegt, met al hun details.

Ge moet ook nog weten dat in principe de wetten, zowel de geboden als de verboden,
allemaal door onze leermeester Mozes zelf zijn overgeleverd. Maar de rabbijnen hebben ervaren dat
de woorden van de traditie ook nog in de schriftelijke Tora zelf zijn aangeduid met verschillende
toespelingen volgens bepaalde wijzen van aanduiding die bij hen bekend waren. Het was hen
duidelijk en zij waren het er over eens dat het goed is in de ogen des Heren dat wij ons ook voor dit
soort schriftplaatsen moeite geven. Dat betekent dus dat wij de toespelingen op de mondelinge Tora
die in de schriftelijke verborgen zitten, moeten leren begrijpen. Daarom gaf ieder van hen zich grote
moeite om deze aanduidingen op te zoeken en zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dat is wat men
telkens in de Talmoed tegen komt: het discussiéren om achter de bewijzen voor een bepaalde
verordening te komen, waarbij zich herhaaldelijk verschil van mening over de bewijzen voordeed.
Men kan daarbij bewijzen tegenkomen die volgens het eenvoudige begrip niet zo voor de hand liggen.
In een dergelijk geval, zoals ik heb gezegd, ligt de zaak zo, dat de verordening zelf volgens de
overlevering vast staat, maar dat men moeite moet doen om er een aanduiding in de schriftelijke Tora
bij te vinden volgens het principe dat we reeds hebben vermeld. Met die uitleggingen hebben zij dan
niet de bedoeling en de samenhang van die Bijbelplaatsen op het oog, maar zij willen daarmee zeggen
dat dit het is waarop de Auteur van de Tora doelde toen Hj die schriftplaatsen een heenwijzende




betekenis gaf. Deze betekenis is dan toegevoegd aan datgene wat er met de letterlijke betekenis wordt
aangeduid. Dat noemt men soms asinachta, ondersteunend bewijs. Alles wat ik hier heb gezegd
betreft de verordeningen en de geboden, maar op het gebied van de stichtelijke uitleg gelden nog
andere principes, die ik ter bestemder plaatse heb uiteengezet.

Ook zijn er nog andere bepalingen van de rabbijnen, waarvoor inderdaad een vage aanduiding in de
Schriften gevonden kan worden. Een dergelijke aanduiding noemt men ook wel asmakhta, maar het
is een veel oppervlakkiger bewijs dan de soort die we zo even noemden en deze dient alleen tot steun
van het geheugen. Toch moet men zch er niet van laten weerhouden ook deze afleidingen toe te
passen, want alles ligt in de Tora besloten, al is het nog zo vagelijk aangeduid. Hetzelfde geldt voor
het schouwen in de tockomst. God, voor wie niets verborgen is, kan een toespeling maken op een
toekomstige gebeurtenis, maar Hij doet dat alleen op een heel vage wijze want dit heeft meestal niets
te maken met de uitleg en de toepassing van de geboden.

Dan zijn er ook nog details van verordeningen die niet uit de traditie stammen, maar die
door redenering of door toepassing van de regels van de Bijbeluitleg zijn verkregen. Over deze dingen
kan men van mening verschillen, maar aan de uitkomst van wat na discussie is besloten moeten we
ons houden, want een aanvankelijk meningsverschil doet aan de geldigheid van de uiteindelijke
uitspraak niets af. Want zo heeft de Heilige ons bevolen: Wanneer er verschil van mening is ontstaan
bij de vaststelling van de verordeningen van de Tora, dan moet de zaak door het rabbinale hof
worden uitgemaakt. Het resultaat van deze beslissing is bindend.

Ook hebben wij nog een gebod ontvangen: “Gjj zult van de zaak die zij u zullen zeggen naar
rechts noch naar links afwijken” (Deut. 17, 11). De Heer heeft met dit gebod bedoeld dat de
gerechtshoven in Israél en hun Wijzen de macht zouden hebben om bevelen uit te vaardigen en
verordeningen in te stellen waaraan wij allen verplicht zijn te gehoorzamen en die wij geenszins mogen
overtreden. Wij weten dat al deze bepalingen zijn uitgevaardigd ter wille van de gehoorzaamheid aan
de geboden van de Tora, zodat we kunnen doen wat Hij van ons vraagt. Het is dan ook Zijn wil dat ze
even strikt gehoorzaamd worden als de geboden van de Tora zelf. Daar komt nog by dat ons het
gebod is overgeleverd om een ‘omheining rond de Tora’ te maken (uit voorzorg tegen overtredingen).
Misschien zou het passend geweest zijn dat Hij alles in de Tora zelf bevolen had, maar Hij heeft het
z0 gewild dat het ook van onze kant zou komen en dat we onszelf geboden zouden opleggen in de
geest van Zijn Tora volgens de wetten en omschrijvingen die Hij daarvoor heeft gegeven. Zodoende
zijn wij evenzeer verplicht de geboden die uitvoerig in de Tora staan op te volgen, als de bepalingen
van de Wijzen en hun verordeningen. Want Hij heeft gewild dat wij de expliciete geboden evenzeer
zouden houden als de andere. Wie ongehoorzaam is aan God is dat evenzeer door het overtreden
van een expliciet gebod als door het overtreden van de andere. Het enige onderscheid daartussen ligt
in het feit dat de rabbijnen in twijfelgevallen geneigd waren in strengere zin te beslissen als het om
verordeningen uit de Tora gaat, maar de zaak lichter op te vatten bij verordeningen van later tijd. Dat
houdt in dat seksuele vergrijpen met de hand van God en de doodstraf werden bestraft, maar het
tegelijk dragen van verschillende stoffen met een waarschuwing toe kan, en dat vlees dat met melk in
aanraking is gekomen niet meer gebruikt mag worden, maar verboden vetspijs wel. Dit zijn slechts
bepalingen in overeenstemming met Gods wil. Maar de verplichting om zich eraan te houden is voor
alle geboden op ieder terrein gelijk. Dat is dan ook de reden dat er zo over die bepalingen en
verordeningen gediscussiéerd wordt. Want in feite zijn ze in latere tijd uitgevaardigd en de details
waarover men van mening kan verschillen zijn zeer talrijk, juist omdat men aan deze dingen zulk een
grote waarde hechtte en de verplichting om zich eraan te houden even zwaar opvatte als bij de andere
geboden, die in de Tora staan. Want Hij wilde juist dat deze dingen uit onszelf zouden komen. Het
maakt geen verschil uit of Hij ons bevolen heeft de kentekenen van de gebedsriemen tussen onze
ogen te leggen (Ex. 13,16; Deut. 6,8; 11,18), of dat Hij bevolen heeft verordeningen terwille van het
onderhouden van Zijn Tora uit te vaardigen. Het vervullen van het ene gebod gaat zus, van het
andere zo, maar wat ze gemeen hebben is het feit dat we Zijn wil en opdracht moeten uitvoeren.

‘Wat de rabbijnen bij de toepassing van de geboden ook nog hebben meegekregen is de
volmacht om iets uit de Tora buiten werking te stellen als dat voor de uiteindelijke gehoorzaamheid
aan de Tora zelf het beste is, met dien verstande dat het dan moet gaan om een gebod om iets na te
laten, een verbod dus, en niet om cen gebod om iets te doen. Volgens dit beginsel hebben zij de
verordeningen over de sjofar en de loelav op sabbat uitgevaardigd, zoals wordt verklaard in de Misjna
en de Talmoed, volgens de overlevering waarover ze beschikten.




